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Zó zullen we zijn!
Arie van der Stoep

Nieuwe mensen voor Gods nieuwe wereld. Dat is Gods plan voor ons. Van nature zijn we

ongeschikt voor die wereld (1). Maar Hij doet een wonderwerk aan ons. Wat niemand kan, doet

Hij: mensen van ons maken die in die nieuwe wereld thuishoren.

Daartoe laat Hij ons opnieuw geboren worden. Want alleen nieuwe mensen, opnieuw geboren

(‘wedergeboren’) mensen, kunnen die nieuwe wereld, Gods Koninkrijk, zien en binnengaan, zegt Jezus

(2). Mensen met een nieuw hart in hun binnenste (3).

Met zo’n op God gericht, zo’n met Jezus verbonden hart kan het nieuwe leven uit God werkelijkheid in

ons worden. Dat leven dat behoort bij het Koninkrijk van God. Dat ons maakt tot mensen met nieuwe

gedachten, nieuwe gevoelens, nieuwe strevingen, verlangens en daden. Tot veranderde, nieuwe

mensen.

Dat is nodig, want Gods Koninkrijk binnengaan gebeurt niet na ons sterven of op het moment, dat

Jezus terugkomt, maar nu! (4)

Kneedbaar als de klei

Alleen God kan door zijn Geest die in ons woont, dit grote werk in ons doen. Al het oude moet

opgeruimd worden. Alles wat ‘uit het vlees’ is of geïnspireerd vanuit het rijk der duisternis of wat vanuit

de wereld aan ons kleeft. Alles wat uit pijn is geboren. Onze eigen ideeën over onszelf, over ‘God

dienen’ en zo meer. Alles wat niet harmonieert met Gods Koninkrijk of er zelfs tegengesteld aan is.

Daarvoor in de plaats schept de Heilige Geest in ons dat nieuwe leven uit God. Met als gevolg dat door

dit goddelijke werk, dit werk van herschepping, de ‘vrucht van de Geest’ in ons leven groeit (5).

We worden mensen die denken, voelen en handelen vanuit Gods denken, voelen en handelen (6). We

worden zo één met Jezus, dat Gods wil en wens ons boven alles gaat. Zo is niemand van nature! (7)

Door Jeremia geeft God een prachtig beeld van zijn werk in ons (8). In zijn handen worden we voor

Hem zoals klei is in de handen van de pottenbakker. Zo kneedbaar als de klei, zo nederig maakt Hij ons

voor Hem. We worden mensen die te allen tijde in alles wat we zijn en doen, ons aan God overgeven.

Zoals Jezus. Bruikbaar voor Hem en passend in zijn Koninkrijk.

Als de regen en de sneeuw

Dan worden we net als Hij, het Woord van God. Dat is als de regen en de sneeuw die op de aarde

vallen om die vruchtbaar te maken. Het volbrengt alles waartoe het uitgezonden, gesproken wordt (9).

Zo worden ook wij. En zal ook door ons heen alles tot stand komen wat Hij beoogt. Terwijl wijzelf zijn

doel voor ons bereiken.

Daarvoor is geloof en vertrouwen in Hem nodig. Onze eigen voorwaarden en ideeën daarover zullen

we moeten prijsgeven. Maar één ding is zeker: we worden echt nieuw. Zoals God ons bedoelde toen

Hij ons schiep, zó zullen we zijn!



Uit de Bijbel:

(1) Johannes 3:3.

Jezus antwoordde ...: ... Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God

niet zien.

(2) Johannes 3:5.

... tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

(3) Ezechiël 36:26-27.

Een nieuw hart zal Ik jullie geven en een nieuwe geest in jullie binnenste; ...

(4) Matteüs 23:13.

... wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, ... jullie sluiten het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. ...

jullie gaan er zelf niet binnen en die trachten binnen te gaan, laten jullie niet toe daarin te komen.

(5) Galaten 5:22.

... de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

(6) Kolossenzen 3:1-3.

..., zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de

dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. ...

(7) Romeinen 3:11.

Niemand is rechtvaardig, ook niet één, ..., niemand die God ernstig zoekt.

(8) Jeremia 18:1-6.

Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie in mijn hand, ...

(9) Jesaja 55:10-11.

... zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en ... doorvochtigt ... de aarde en maakt haar

vruchtbaar ... , zo zal mijn woord ... ook zijn; ... het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe

Ik het zend.
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